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Morgen van de Eerste Dag 
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Kijk! Vrede! 
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Paasmorgen 
 

Zondag 5 april 2025 
Kleur: Wit 

 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Wim de Putter 
Organist:    Annemarie Koppelaar 
Koster:    Leen Dieleman 
Video Wall:   Finie Herrebout    

  
 
 

Aan onze gasten 
 

In de kerk is ringleiding aanwezig (gehoorapparaat instellen op stand ‘T’) 
Deze dienst is nu of later mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl  
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 
 
Wij hopen dat u zich thuis zult voelen. 
Mocht u iets te vragen hebben: we staan u graag te woord. 

 
 

 

 
 

Vanmorgen staat er voorin de kerk, net als de afgelopen weken een 
liturgisch bloemstuk; ‘de Geest waaiert breed uit’. 
De waaier staat voor beweging en communicatie op weg naar een  
andere toekomst, een nieuw begin. 
Mieke en Marleen hebben de schikking gemaakt. 
 

Bij de schikking van vandaag:  We mogen erop vertrouwen dat de Geest de kerk  
brengt waar mensen zijn, midden in het leven. 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
  Bij de liturgische schikking: Een bloeiende tuin 
       vol bloemen van het begin, 
       inspiratie 
       voor een brede beweging 
     

Dienst van de Voorbereiding 
 
De kaars voor de kinderen en de Vredeskaars worden aangestoken 
 
Intochtspsalm:  Psalm 75  Lied 75: 1      (zo mogelijk staande) 

       
Bemoediging en Groet   
 

vg.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg.:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen:  en nooit loslaat het werk van zijn handen. 
 
vg.:  Gezegend Gij, 

die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen! 

allen: Dat wij leven in uw licht! 
vg.:  Die de weg van uw Zoon 

hebt bekroond met uw liefde: 
allen:  Dat wij leven in uw licht! 
vg:  Laat ons leven verbonden zijn met Hem 

maak ons één tot zijn lichaam: 
allen:  Dat wij leven in uw licht! 
vg:  Geef ons oog voor elkaar 

en zicht op uw Rijk: 
allen:  Dat wij leven in uw licht! 
vg:  en met Christus opstaan. 
allen:  Amen              (daarna gaan allen zitten) 

 
 
Pasen – God maakt een nieuw begin 
 
Zingen:  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ Lied 216 
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De nieuwe Paaskaars voor het middaggebed wordt aangestoken 
tijdens het zingen van:   

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ Lied 601: 1 en 2 

  
Lof van het licht 

 

Om de eerste dag van de rest van ons leven, 
om het licht dat telkens weer doorbreekt, 
om de warmte, die de kilte verdrijft, 
om de geuren van groen om ons heen. 
Allen: HALLELUJA 
 

Om de mensen die wel worden bevrijd, 
om wie zich niet neerleggen bij onrecht, 
om wie opstaan tegen leugen en bedrog, 
om wie werken aan een andere toekomst. 
Allen: HALLELUJA 
 

Om wie zich geven aan het welzijn van mensen, 
om wie verzorgen, verbinden en genezen, 
om wie een toevlucht zijn voor ontheemden, 
om wie vertroosten, verzachten en sterken. 
Allen: HALLELUJA 
 

Om wie het patroon van geweld wil doorbreken 
om wie het oude liedje niet meer wil zingen, 
om wie het waagt zonder te willen winnen, 
om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle. 
Allen: HALLELUJA 
   
Om alle kinderen, die ons leven versieren, 
om alle momenten van vrolijk plezier, 
om alle vriendschap, gemeenschap en liefde, 
om alle verrukking van kunst en cultuur. 
Allen: HALLELUJA 
 

Om alle getuigen wier woorden nog spreken, 
om alle opwekkende mooie verhalen, 
om alle goede gebaren en wenken, 
om alle dromen en daden van hoop. 
Allen: HALLELUJA 
 

Om de laatste der dagen, het diepste geheim, 
als alle tranen zullen worden afgewist 
en alle ogen zullen worden geopend 
in het zoete licht van de morgen: 
Allen: HALLELUJA 

 
Glorialied:  ‘Christus, onze Heer verrees’ Lied 624: 1, 2 en 3 

 



5  

Dienst van de Schriften 
 

Gebed op Pasen 
 
Voor jong en oud 
 

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 

 
Evangelielezing: Johannes 20: 1 – 10   Lector: Karel Jeddens 

 
Zingen:   ‘Daar juicht een toon’  Hemelhoog, lied 169: 1 en 2 

 
Evangelielezing: Johannes 20: 11 – 18    Lector: Karel Jeddens 
 
Zingen:   ‘Daar juicht een toon’   Hemelhoog, lied 169: 3 en 4 

 
Evangelielezing: Johannes 20: 19 – 23    Lector: Karel Jeddens 

 

Zingen:   ‘Jezus leeft en ik met Hem’  Lied 641: 1 en 2 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgel- of pianospel 
 
Zingen:  ‘Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is’ 

Hemelhoog, lied 523: 1 en 3 
 

Tijdens het voorspel van dit lied, komen de kinderen terug in de kerk  

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
 
Bij de collecte ‘Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst in India’ 
 
Inzameling van de gaven bestemd voor KIA Werelddiaconaat; India 
 

Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India.  
Veel Dalit-kinderen komen op school niet mee omdat ze met 
de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede 
vroegtijdig met school om te werken.  
De organisatie Cards begeleidt kinderen (terug) naar school. 
Cards helpt kinderen via ‘balabata’s’: buitenschoolse 
activiteiten waar kinderen via huiswerkbegeleiding meer 
zelfvertrouwen krijgen, waardoor schoolprestaties verbeteren.  
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Moment van gedachtenis       (zo mogelijk staande) 
Aansluitend wordt er een steentje op de Levensboom gelegd 

 
Zingen:  ‘Niemand leeft voor zichzelf’  Lied 961 
 

Gebeden dankgebed – voorbede – stil gebed –  
  Afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  

 
Slotlied:  ‘U zij de glorie’  Lied 634     (zo mogelijk staande) 
 
Heenzending en Zegen 

  Aansluitend zingen we elkaar toe: 
 

 
Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bestemd voor Kerk & Pastoraat   

 
 
 
 
 

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom 
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 
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Zondagsbrief 
Zondag 5 april 2025 

Kleur: Wit 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
de heer Beaufort in Vremdieke en naar mevrouw De Witte in Sluiskil. 
 
Bij de komende dienst 
Zondag 12 april, dienst om 10.00 waarin ds. Jan de Visser uit Berkenwoude 
hoopt voor te gaan. 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor SchuldHulpMaatje  
 

Gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden 
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als 
je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. 
Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer 
financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat. 
 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk en Pastoraat. 
 
Komende weken: 
 

Dinsdag 7 april: Open Kerk en Middaggebed 
  De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
  Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  

Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. Welkom! 
 

Woensdag 8 april: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 
 
T/m zondag 12 april: expositie ‘Mantelzorg overkomt je’ 
De expositie is te zien in de hal van onze kerk. Zorgen voor een ander geeft vaak 
veel voldoening, maar mantelzorgtaken kunnen best zwaar zijn. Dit kan 
mantelzorgers een gevoel van stress of eenzaamheid geven. 
De expositie toont de verhalen van drie mantelzorgers, François, Kim en Iemke. Zij 
delen hun ervaringen, welke steun zij krijgen en delen tips in de hoop dat andere 
inwoners zich herkennen en weten waar zij terecht kunnen voor een luisterend oor, 
steun of praktische tips. 
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Dat er licht mag zijn 
 

Dat er licht mag zijn, 
Licht in onze ogen, 

zodat we elkaar zullen zien, 
zo goed als nieuw. 

 
Licht in onze huizen, 

dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen. 
Licht op onze wegen, 

dat we niet dwalen 
en elkaar tot doolhof zijn. 

 
Licht op deze plaats, 

om elkaar bij te lichten, 
elkaar toe te schijnen, 
Met het geloof in Hem 

die eens geroepen heeft: 
"Ik ben het licht van de wereld!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuele informatie over de  
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden  

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 
www.gelovenindedelta.nl 

 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

